ChristenForum
viaamse ardennen

179 jaargang
Van harte welkom!
van: 20.00 u - 21.15 u

Locatie: Walburgacentrum OUDENAARDE (Zakske)

Achteraf kans tot verdere ontmoeting

Uw opmerkingen, suggesties, ... zijn altijd welkom: bij de ontmoetingen na
elke lezing of per mail aan adepraeter@telenet.be

Kelly Keasberry Benjamin De Vos

29.04.2026 25.06.2026

14.30u-16.30 u

ChristenForum
viaamse ardennen




“Tk 3ie megelly i de eensle plaats als pelguum. Qe
dpiniluwolileil voun de acvude en el veetldwrende,
prueced v entidekking enw endeunweg 3ipnw blippen
me foscinenen. Rie veuml eek een beloungnijke wode
— ofy meel ik 3eggen gneene? — duoad i mijn
W(’JIJO.”ICdWl(wAbmw

In deze lezing verkent journalist en theoloog Kelly Keasberry de eco-
theologie als een spirituele weg die niet alleen oproept tot zorg voor de
aarde, maar ook tot hernieuwde verbondenheid tussen mensen,
culturen enreligies. Geinspireerd door het gedachtegoed van Franciscus
van Assisi en Laudato Si' (2015) toont zij hoe oude spirituele wijsheid
nieuwe perspectieven kan openen op de crises van onze tijd.

Deze avond is een uitnodiging tot bezinning, hoop en herbronning... en

tot het herontdekken van onze plaats binnen het grotere geheel van het
leven.

Een nieuw bijkomend concept naast onze traditionele

CF-avonden: %’Mﬂm

WARM AANBEVOLEN!

ChristenForum
vlaamse ardennen

Namiddaglezing
St.-Vedastushuis, Oudstrijdersstraat (tegenover kerk), 9700 Nederename

Het Lam Gods en zijn verborgen boodschappen
Benjamin De Vos (U Gent - U Regensburg)

Donderdag 25 juni 2026 - 14.30 u. tot 16.30 u.

Verwelkoming met koffie vanaf 14.00 u.
Vooraf inschrijven via adepraeter@telenet.be of 0471 55 97 94
Bijdrage: € 8 — ter plaatse te betalen



mailto:adepraeter@telenet.be

Eco-theologie als
spirituele brug in
een verscheurde

wereld
Kelly Keasberry

Tussen
culturen
crisis en
compassie

Over deze tijd van ecologische ontwrichting, -
oorlog en groeiende verdeeldheid

Over wat het betekent om vandaag mens te zijn
op een kwetsbare aarde

Over wat geloof in deze context nog kan
betekenen

Woensdag 29 april om 20 u
Walburgacentrum Oudenaarde
gratis toegang

ChristenForum
vlaamse ardennen

verantw.uitg. CF - A. De Praeter adepraeter@telenet.be



Christen Forum Vlaamse Ardennen
Over ons:

CF Vlaamse Ardennen zag het levenslicht in november 2007, onder impuls van
toenmalig pastoor-deken kanunnik André Peereboom.

Al voor het 17 jaar proberen we per jaar drie tot vier sterke avonden aan te bieden aan
zinzoekers vandaag. We mochten reeds een forum geven aan Kardinaal Godfried
Danneels (2007), Hilde Kieboom (2008), Mieke Van Hecke (2008), Herman Van Rompuy
(2008), Mgr. Arthur Luysterman (2009), Gerard Bodifée (2009), Jo De Caluwé (2009),
Marc Desmet (2010), Mgr. Harpigny (2010), Mark Van de Voorde (2010 en 2014),
Annemie Dillen (2011), Mgr. Van Looy (2011), Mgr. Leonard (2011), Bert Claerhout
(2012), fraternité de Tibérade (2012), Mia Doornaert (2013), Johnny De Mot (2013), Pieter
Nolf (2013), Steven Van Acker (2013), Rik Torfs (2013), Ilse Kerremans (2014), Sabine De
Bethune (2015), Roger Burggraeve (2015), Geert De Kerpel versus Luc Vanderkeelen
(2016), Dirk De Wachtere (2016), Marc Loos (2017), Nikolaas Sintobin (2017), kardinaal
Jozef De Kesel (2017), Sigiswald Kuijken (2017), Karel Malfliet (2018), Katherine Stubbe
(2018), Marc Steen (2019), Piet Raes (2019), Jan Christiaens (2019), Leo De Weerdt
(2019), Bleri Lleshi (2022), Mgr. Lode Van Hecke (2023), An Depuydt (2023), Zr. Jeanne
Devos & Julie Hendrickx (2023), Réginald Moreels (2023), Guido Vanheeswijck (2024),
Aleksey Yudin (2024), Zr. Mieke Kerckhof (2024), Johan Van der Vloet (2025), Koen Geens
(2025)

Stuurgroep

Van Den Velde Luc, pastoor-deken
De Cock Amand, pr.
De Pandelaere Eddy
De Praeter Annemie
De Vos Benjamin
Hoebeke Marie-Pierre
Lefevere Miet
Van den Dooren Wim

De avondreferaten zijn gratis.
We zijn onze sponsors hiervoor heel dankbaar.

Ook u kunt ons een financieel duwtje in de rug geven via overschrijving op
BE47 8916 0402 6080

VDSPBE91

van Christen Forum Vlaamse Ardennen,

Markt 39, 9700 Oudenaarde

met vermelding: “Steun Christen Forum Vlaamse Ardennen”.



